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Fik Van Gestel, ‘Storm & Stilte' in De Warande

VOOR EEN IETS WILDERE NATUUR

Fik Van Gestel (°1951) is een belangrijk schilder, die zijn plek in de Belgische schilderkunst verdiend heeft, van het ‘neo-
expressionisme’ in de jaren tachtig tot zijn nieuwe, contemplatieve werk nu. Van Gestel heeft sinds 24 mei een grote
overzichtstentoonstelling in De Warande in Turnhout. In het volgende H ART-nummer krijgt u een uitgebreide recensie, nu
presenteren we enkele excerpten uit de tekst die Marc Ruyters schreef voor de catalogus. Johan Pas en de kunstenaar zelf
schreven elk ook een tekst voor ‘Storm & Stilte'.

Begin jaren tachtig van vorige eeuw doken strek-
kingen op die vooral rond een nieuwe manier van
schilderen draaiden: expressief, klewrrijk, veel
materie, de grenzen aftastend van figuratie en
abstractie. Het waren de eerste vormen van post-
conceptueel schilderen, er werd geschermd met
termen als neo-expressionisme, Neue Wilde en
Transavanguardia. Van Gestel: “Flor Bex maakte
in die tijd een ronde langs de ateliers van zo’n zes-
tig kunstenaars, om te kijken of er in Vlaanderen
ook een spoor van ‘het nieuwe schilderen’ was.
Hij heeft er een tiental geselecteerd, en ik was
daar bij. Dat was met vrij grote schilderijen, en
het werd een vliegende start, met veel aandacht
in de pers.” Het werd een kleurrijke, dynamische
tentoonstelling die ‘Picturaal’ heette en in 1981
doorging. Eigenlijk heette ze zelfs ‘Picturaal 1’,
alsof men verwachtte dat er nog vervolgtentoon-
stellingen zouden komen, wat nooit gebeurde.

In die periode werd de naam Fik van Gestel ove-
rigens vaak samen genoemd met die van Philippe
Vandenberg, Marc Maet, Thé Van Bergen ... Ze
vormden min of meer een groep, dank zij onder
meer Win Van den Abbeele die galerie Cintrik
gestart was in Antwerpen, samen met Johan Van
Haevre, en die vooral schilderkunst bracht. “Ook
Karel Dierickx hoorde er een beetje bij, al was hij
ouder: onder invloed van zijn studenten Philippe
en Mare is zijn werk toen lyrischer geworden.
Thé kwam echt uit de fundamentele schilder-
kunst, ging pas later meer lijfelijk schilderen, let-
terlijk en figuurlijk.”

Fik van Gestel heeft nooit exact willen en kun-
nen omschrijven hoe zijn werk geduid zou moeten
worden. Hij zegt van zichzelf dat hij een ‘postmo-
derne kunstenaarsattitude’ had, waarbij hij ver-
schillende bronnen hanteerde, maar dat hij zich
tegelijk ook een hedendaags schilder voelt. “Tk
ben alfijd bezig geweest met het onderzoek van
schilderkundige mogelijkheden, ik volgde nooit
éeén echt spoor.”

VERGUISD EN GEPREZEN

Schilderkunst werd een serieus punt van discus-
sie in het toenmalige openbare leven. Van Gestel:
“Enerzijds had je de Gazet van Antwerpen, waar-
in eriticus Marc Callewaert de hele tentoonstel-
ling afbrak, anderzijds had je Robert Melders in
De Standaard, die mijn werk positief recenseer-
de. Verschillende posities dus, verguisd enerzijds,
geprezen anderzijds, en dat was best spannend.
Ik heb dat eigenlijk welwillend ondergaan, want
ik kreeg veel aandacht. Maar ik merkte ook heel
snel dat een en ander verzandde in een soort epi-
gonisme, eigenlijk werd dat hele nieuwe schilde-
ren een nieuwe vorm van academisme ... En dan
neem je daar afstand van. Ik denk dat mijn werk
toen minder expressionistisch is geworden.”

Belangrijk in zijn werk is de invloed van de na-
tuur. Van Gestel is gehecht aan het groen: niet
het verzorgde park, maar de iets wildere natuur.
Naast zijn kunstenaarschap en zijn werk als do-
cent (hij gaf ruim dertig jaar les in het kunston-
derwijs) is hij ook een verwoed tuinier. Wie ooit
de kans kreeg zijn huis en tuin (mét bijhorend
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Fik Van Gestel, ‘De anatomie van energie’, 2014, 250 x 250 cm

bos) te bezoeken in het Kempense Gierle, snapt
meteen de helft van zijn werk. Toen hij net af-
gestudeerd was aan de Academie in Antwerpen
schreef hij een tekst — schrijven over zijn eigen
werk doet hij ook nu nog regelmatig — met de
titel: ‘Het schilderij is een bos’.Van Gestel: “Het
was een aaneenschakeling van metaforen ... Als
je spreekt over een bos is dat voor de meesten
een verzameling van bomen, maar ik schreef
dan: het is een complex en gelaagd gegeven, met
hoogstaande bomen, maar ook lagere struiken en
kruipgewas ... Naar gelang het licht en het sei-
zoen Krijgen die lagere soorten kans om te groei-
en enzovoorts. Ik wilde er maar mee aantonen dat
een schilderij ook geen eenduidig en eenvoudig
lets is, dat het een heel gelaagd gegeven was.”

TACTIEL

Het beeldend werk van Fik van Gestel is heel
tactiel. De mogelijkheden tot verleiden, het ge-
nuanceerde van het schilderen: hij heeft met de
Jaren een aanvoelen ontwikkeld om dermate met
verf en materiaal om te gaan dat hij eigenlijk al-
les kan maken wat hij wil. Hij bezit de eigenschap
dat hij een idee dat in zijn hoofd zit heel snel kan
vertalen naar een visueel beeld. Dat doet hij niet
z0 vaak met potlood, maar vooral met aguarel
(hij noemt dat “tekenen met water”). Het is let-
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terlijk aftasten: dit kan niet, dit kan wel. Dan
ontstaan er nieuwe prikkels, die datgene wat er
visueel al uit naar voren is gekomen verder af-
tasten. Vervolgens komen de kleine, zelfstandige
schilderijen — of soms iets grotere — die dat ver-
trekpunt al losgelaten hebben. Soms gebeurt het
wel dat die eerste aanzet in de titel opduikt. Maar
als hij schildert kan alles draaien en keren, weg
van dat eerste vertrekpunt. Van Gestel kan niet
zomaar een schilderij vanuit zijn abstractie ver-
zinnen, het is zowel een ‘work in process’ als een
“work in progress’.

Uiteindelijk straalt het werk van Fik van Gestel
twee sterke eigenschappen uit: schoonheid en
rust. Hoe belangrijk is die schoonheid? Het gaat
niet louter om esthetiek, niet om het pittoreske,
niet om het landschappelijke, het anekdotische
of wat dan ook: het gaat om onthechting, om een
overstijgen van het oorspronkelijke gegeven.
Meestal is dat een beeld gebaseerd op het hoofd-
thema: de natuur, wat dan in een zeker proces en
een zekere progressie uitmondt in een eindbeeld,
een krachtige schoonheid. Van Gestel: “Ik heb
daar geen schroom om. Schoonheid is een troost,
zegt het cliché. Het is een middel om het harde,
het onrechtvaardige, het ruwe even te laten ver-
cgeten. Kunst kan een zekere ruwheid en rauw-
heid in zich hebben, maar schoonheid is er ook.”
Er is het werk ‘Happy, happy painting’ waar hij
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een soort positivisme wou inleggen, waar hij het
blije, mooie, frisse en frivole wilde pdkken. “Zoals
het werk van een jonge Mozart bijvoorbeeld, heel
ver weg van het werk van een oude Wagner.” Die
verwijzing naar muziek is er niet zomaar: het
werk van Van Gestel is heel muzikaal. Soms is
een werk vrij druk en vol, andere doen aan mu-
ziek denken, waarbij de kleuren de toon aange-
ven, en de lijnen het ritme. Niet dat de lijnen en
strepen meteen notenbalken worden.

Zijn werk creéert, om te besluiten, rust. Dat doet
het ook bij de kunstenaar zelf. Als mens is onge-
duld een van zijn karaktertrekken. Hij kan moei-
lijk stilzitten of zwijgen, werkt zijn energie uit in
de kunst en in de tuin. Op het atelier is er geen
geluid, is hij alleen. In de hedendaagse kunstwe-
reld heerst nogal wat ruis en lawaai, Van Gestel
gaat voor het woord ‘silence’. Soms snakt hij naar
beelden die een stilte uitstralen. Soms lukt dat
ook, Kijk naar een meesterwerk als ‘Jenking’
Grass’ uit 2009: daar zit alles in. Natuur, rizoom,
lijn, kleur, tactiliteit, schoonheid, rust. Met zo'n
doek in je huis heb je geen tuin meer nodig.

Fik Van Gestel, ‘Storm & Stilte’ tot 10 angustus in De Warande,
Warandestraat 42, Turnhout. Open wo-zo van 11-17 u., op vr tot
20 u. (behalve juli en augustus). www.warande.be

De catalogus is vitgegeven bij Snoeck Publishers en kost 32 euro

COLUMN
Kuesplicht

Als Kleine Kunstcollectioneur hebben ook wiy
zondag de 25ste mei op een witerst nuttige manier
doorgebracht. Eerst zijn we gaan stemmen, met
de achierliggende idee: wie zou de beste minister
van Cultuur zijn tn de volgende Viaamse deelre-
gering? Het aanbod lijkt ons rijkelijk: misschien
wel Siegfried Bracke van de N-VA? Die heeft in
zin tijd, toen hij nog een echt beroep witoefende,
van de VRT toch een flitsende cultuurzender ge-
maakt? En we betrappen hem af en toe op het
bezoeken van een tentoonstelling her en der, met
die immer wijze blik in de ogen. Of Jean-Jucques
De Gucht van OpenVId? Zow toch zo graag de
tax shelter invoeren. En ziyn vader en moeder
zijn door het kunstvirus gebeten, één ervan zit
zelfs in de raad van bestuwr van het HISK. Of
opniewww Joke Schauvliege van CD&V? Dan we-
ten we zeker wat er in de kunstwereld allemaal
gaat veranderen: helemaal niets dus. Of waarom
niet voor het eerste een rode minister van cul-
tuur, Freya Van den Bossche bijvoorbeeld? Die
kan heel goed op en neer springen, altijd handig
wn de besluitvorming binnen de kunstwereld. Of
iemand van Groen? Dan zou er eindelijic werk
kunnen gemaalkt van een gigantisch passiefhuis,
in de vorm van een heus en nieuw musewn voor
hedendaagse kunst, te bowwen op het dak van de
Antwerpse Ring.

Maar we moeien ons beter niet met de vorming
van een regering. Misschien is het bij het ver-
schijnen van dit stulje al lang gebeurd en slaan
we de bal, zoals wel meer gebeurt, geheel mis.
Daarom trokken we zondagmiddag, na het ver-
villen van de kiesplicht, op kunstreis. We had-
den twee mogelijkheden: de opening van Danny
Devos in Brugge of die van The White House in
Lovengjoel. Nu hebben wij veel bewondering voor
DDV, maor Brugge was die kieszondag net iets
te ver en bovendien was het mooi weer, altijd ge-
vaarlifk om dan richiing kust te reizen. DDV zal
ons dus op een ander moment mogen verwach-
ten. In de plaats daarvan trokken we naar het
veel dichterbije The White House in Lovenjoel:
een gloednievwwe galerie, gevestigd op het domein



